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editoriaal 

De winter loopt stilaan op zijn  

einde, maar wat hebben we samen 

genoten!  

 

In onze pastorale column staat  

Maria Lichtmis centraal, een mooi 

moment van licht en hoop. 

 

In deze editie blikken we terug op 

gezellige namiddagen met heerlijke 

wafels, de feestjes rond Kerst, oud 

en nieuwé  

Helaas ook het laatste bezoek van  

onze trouwe vriend Fons de hond. 

 

Verder vindt u een beknopt verslag 

van de familieraad van december, 

zodat u helemaal mee bent. 

 

Ené we lichten al een tipje van de 

sluier: binnenkort organiseren we 

met de buurt een heuse rommel-

markt! Meer nieuws volgt in de  

volgende editie. 

 

Er is nog veel meer te lezené 

Geniet van deze huiskrant ®n van 

elkaar! 

 

 

 

Edwine Laridon 

algemeen directeur 

ñWat hebben we  
samen genoten!ò  
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Op dinsdag 23 december 2025 was 

er in het Grand Caf® de kerstviering 

voor de bewoners. De zaal was heel 

mooi versierd. Lutgarde begon de 

dienst met een mooi Vlaams kerst-

lied waarna ik iedereen mocht  

verwelkomen. Enkele medewerkers 

brachten een kerstspel. Jozef en  

Maria en de ezel kwamen ten tonele 

en vonden de stal. Daar moest hun 

kind geboren worden. En het  

wonder geschiedde: een kleine baby 

werd geboren. We danken Lotte dat 

haar zoontje M®dard mocht mee-

spelen in dit kerstverhaal. Dat werd 

dan ook door de engel begroet met 

een blij kerstlied. Ook de herders 

voegden zich bij het koor om te 

melden der er een kindeke werd  

geboren. 

Dank voor jullie inzet en bereidheid. 

Daarna volgde de eucharistie om 

God te danken voor het gebeuren 

van 2025. 

 

Nieuwjaar volgde: het begin van 

2026 met onze wensen voor de toe-

komst. 

Ik vond deze kerstwens die ik met 

jullie wil delen. 

 

Wij wensen jullie voor het  

nieuwe jaar: 

Een leven vol met rust 

En voor elkaar 

Veel liefde en geluk 

 

Weer is een jaar ons leven  

gepasseerd 

Wat hebben we in die 365 dagen 

niet alles geprobeerd 

Gegeven, genomen of geleend 

Iedere glimlach, iedere traan 

Verandert daar nooit meer iets 

aan 

 

Het is ons gelukt 

We hebben weer een nieuw jaar 

geplukt 

Dat kunnen we kneden zoals we 

willen 

Een jaar vol grillen 

Of een jaar van liefde en zon 

Wordt ook bepaald hoe jij het 

jaar begon 

 

Waar zouden we zijn zonder 

vriendschap? 

In een wereld koud en kil 

Dat maakt ons heel even stil 

Heel even maar, want we staan 

op de drempel 

Van een heel nieuw jaar 

Waarop we zullen drukken onze 

stempel 

 

Als slot van een wervelend jaar 

Aan de start van hele nieuwe 

waar 

Staan we even stil 

Bij onze vriendschap 

Want die willen we ook de  

komende vier kwartalen 

Vol plezier, genot en warmte 

vertalen. 

Nieuwjaarswensen 

column 
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Carlos Desoete een priester  

schreef deze tekst over lichtmis 

   

Het kind, het leven dat je draagt 

mag je aan God toewijden, 

want het is door Hem gegeven. 

  

Het leven dat je draagt 

ook in de schoot van de gemeen-

schap 

mag je aan God opdragen, 

want het is bestemd  

om beeld van Hem te zijn. 

  

Alle leven mag je aan God  

toewijden: 

dan moet je nooit alleen de vreugde 

dragen,  

noch de zorgen en de pijn 

die het leven met zich meebrengt. 

  

Er is dan altijd iemand aan wie je af 

kan geven, 

iemand die helpt dragen, 

iemand die je Licht is en die richting 

geeft. 

  

Wijd het leven toe aan Hem die 

heet: Ik zal er zijn. 

Want in het leven dat je draagt wil 

Hij gebeuren.                                             

 

Veel groeten en mijn wensen met 

een pannenkoek op je gezondheid! 

verslaggever: Jean Marc Soetaert 

SAVE THE DATE ! 
 

De viering van Lichtmis gaat door 

op maandag 2 februari om 

15u15 in het Grand Caf®, waar ook 

de lichtmiskaarsen worden  

gezegend. 

 

Zoals ieder jaar worden er  

ós avonds pannenkoeken voorzien 

voor de bewoners. De flatbewoners 

en medewerkers kunnen in de  

namiddag aanschuiven.  

Lichtmis 
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dèja-vuĄs 

verslaggever: Sabrina Minne 

Een gezellige winternamiddag  

Op een koude winterdag is er niets 

fijner dan samen genieten van 

warmte en gezelligheid. Er werd ge-

praat over dagelijkse dingen en  

herinneringen opgehaald.  

 

Voor wie van puzzelen houdt, lagen 

er kruiswoordraadsels klaar. In de 

keuken werd warme chocolademelk 

klaargemaakt. Ook de geur van 

versgebakken wafels vulde de living 

en toverde meteen een glimlach op 

ieders gezicht. 

 

 

ñHet echte hoogtepunt 
was om te genieten van 

het moment.ò 

 

Toen het deeg eindelijk in het  

ijzer ging, steeg het verlangen 

om ervan te proeven. De geur 

ging door alle kamers. Het  

proeven was een feest op zich, 

maar het echte hoogtepunt was 

om te genieten van het moment.  

 

De bewoners die verkozen om op 

kamer te blijven, kregen een  

wafel en waren dolenthousiast 

dat ook aan hen werd gedacht. 

 

Deze winterse, gezellige namid-

dag liet opnieuw zien hoe waar-

devol samen bakken en koken 

kan zijn. Het brengt mensen 

dichter bij elkaar, het roept  

herinneringen op en het werd  

genieten van de smaak van heer-

lijke wafels! 
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ItĄs the most wonderful time of the year... 

 
Tijdens de kerstperiode doen we  

extra ons best om de bewoners een 

warm en huiselijk gevoel te geven. 

Voor velen is kerst een tijd vol  

herinneringen en verlangen naar  

gezelligheid. Door samen de kerst-

sfeer op de afdeling te brengen,  

zorgen we ervoor dat bewoners zich 

gezien en verbonden voelen. 

 

Vanaf het moment dat de  

kerstbomen en versieringen ver-

schenen, voelde de living anders 

aan. De lichtjes, kleuren en herken-

bare decoratie wekten bij de  

bewoners gevoelens van rust en 

vaak ook nostalgie op. Sommige  

bewoners vertelden spontaan over 

kerstmis vroeger, anderen genoten 

stil van de warme sfeer. 
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Naast het versieren maakten we 

ook kerststukjes met vers groen. 

Dit was voor veel bewoners een  

fijne activiteit: het voelen van het 

groen en het ruiken van de takken. 

Ze vertelden samen rond de tafel 

hoe het was om zelf vroeger thuis 

kerstversiering te maken of de  

tafel feestelijk aan te kleden. 

 

Tijdens deze momenten zagen we 

veel blije gezichten, concentratie 

en trots.  

De kerststukjes kregen een mooie 

plaats op de kamers of op de tafels 

tijdens de feestdagen, wat het  

gevoel versterkte dat zij zich hier 

®cht thuis mogen voelen.  

 

 

 

 

 

Met kleine gebaren brengen we 

warmte in het dagelijks leven van 

de bewoners en dat is waar zorg 

®cht om draait. 

verslaggever: Vanessa Moreau 

ñDat is waar zorg 
®cht om draait!ò  
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verslaggever: Phoebe Messeeuw 

Tijdens de feestdagen hing er een 

warme, gezellige sfeer. Kerstmis 

werd gevierd met onze knusse  

tearoom ñKoek en Eiôô waar  

bewoners samen genoten van heer-

lijk gebak: verse frambozencake, 

witte chocolademousse en  

mini gebakjes. De verse chocolade-

melk, afgewerkt met een toefje 

slagroom, mag niet ontbreken. Voor 

wie dat graag wilde, was er ook een 

dreupelke om het helemaal feeste-

lijk te maken.  

Er werd gelachen, herinneringen 

werden gedeeld en de kerstmuziek 

zorgde voor extra gezelligheid. 

 

 

Van dreupel tot goede voornemens 

ñHet was een mooie  
afsluiter van het jaar.ò  

Ook oudjaar werd op een fijne ma-

nier ingevuld. We sloten het jaar af 

met het uitdelen van cadeautjes, 

gekoppeld aan een leuke en inter-

actieve kerstquiz. De vragen zorg-

den voor plezier en gezonde span-

ning, en iedereen leefde enthousiast 

mee. Het was een mooie afsluiter 

van het jaar.  

 

Ook medewerkers kwamen af op de 

geur van onze vers gebakken 

chocoladekoekjes en de bewoners 

konden nog een dreupelke nuttigen 

dat, net zoals op kerst, niet mocht 

ontbreken. De fotoôs spreken voor 

zich.  



 

10  

Kerstmarkt: ăKerst bij de CamillustersĄ  

Sint-Camillus werd vier dagen lang 

ondergedompeld in de magie van de 

feestdagen tijdens de kerstmarkt die 

volledig in het teken stond van de 

iconische film Home Alone. Het eve-

nement trok honderden bezoekers 

die zich lieten meeslepen door een 

combinatie van winterse gezellig-

heid, lekkere pannenkoeken en een 

flinke dosis jeugdsentiment. 

Overal doken subtiele verwijzingen 

op naar de filmklassieker: van  

levensgrote figuren van de óWet 

Banditsô tot de wereldberoemde trap 

van het McCallister-huis met de  

gekende verfpotten erboven. Zelfs 

de film werd terug afgespeeld en 

bracht bezoekers meteen terug naar 

de jaren ô90. 

 

E®n van de meest besproken details 

waren de oude meubels die in  

verschillende decorstukken verwerkt 

waren. Heel wat bewoners herken-

den ze meteen: van retro salontafel-

tjes tot de typische jaren ô90 kasten 

die je zo uit de film leek te plukken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook de Orangerie was weer gevuld 

met tal van ambachtelijke  

producten. De winterse lekkernijen 

zoals wafels, pannenkoeken en 

Gl¿hwein vond je dan weer terug in 

het Grand Caf®. De kinderen kon 

zich naar hartenlust uitleven in de 

kin®zaal, terwijl ons geheugenkoor 

op zaterdag enkele kerstliederen 

kwam zingen. 

 

Voor sfeer en gezelligheid, een dikke 

10! 

verslaggever: Maaike Remmerie 
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